
                     FIETS puzzeltocht +/- 20 km 

 Vertrek vanaf ’t Schootsveld via het fietspad langs de gracht 

 Steek de Nunspeterweg over en ga het Bagijnendijkje op 

 Steek de Flevoweg over en ga direct linksaf 

 Neem de eerste weg naar rechts – Nieuwstadspad 

 Deze gaat over in de Nieuwstadsweg 

 Na het Ludgeruskerkje met vogelkijkhut wordt het de Veldweg 

Vraag: Hoeveel jaar geleden is dit Ludgeruskerkje na een grote storm afgebroken? 

 Houd op de Y-splitsing links aan – Veldweg 

 In het dorp aangekomen houd je rechts aan, blijf de Veldweg volgen 

 Houd de bocht naar links aan, blijf op de Veldweg 

 Ga op de Zuiderzeestraatweg West rechtsaf 

 Vervolg de weg, neem de eerste weg links – Rode Landsweg 

 Aan het einde van de weg linksaf – Bovenweg 

 Eerste weg rechts – Schootbruggeweg 

 Neem op de kruising het tweede pad links – fietspad 

 Aan het einde van de weg links, en direct weer rechts – fietspad 

 Op de Y-splitsing links aanhouden, fietspad helemaal uitrijden 

 Einde fietspad rechtsaf – Verlengde Haerderweg 

 Eerste weg links, deze gaat na 120 meter over in een fietspad 

 Einde fietspad rechtsaf – Verlengde Vaerbekerweg 

Vraag: Welk huisnummer heeft de boerderij waar je tegenaan rijdt?  

In de bocht achter de bosjes van Soppenhof liggen verschillende boerderijen. In één 

van deze woonde Oepoe van Zeeburg en haar gezin. In de oorlog hebben ze twee 

Joodse families opgevangen die moesten vluchten. Ondanks enkele huiszoekingen 

zijn ze nooit ontdekt, ze zaten verstopt tussen de bedsteden en de vloer van de 

zolder. Door te vertellen dat het vee een besmettelijke ziekte had, bleven de 

Duitsers weg. Ze hebben allemaal de oorlog overleefd. (Bron: elburginoorlogstijd.nl) 

Villa Klarenbeek, dat langs de Zuiderzeestraatweg ligt, werd in de oorlog 

onder andere bewoond door Dokter Derk Jan Bruins, Loed Creutzberg en 

Willem Wolffensperger. Deze laatste was de hulparts van Dokter Bruins. 

Samen waren ze betrokken bij verzetswerk. De dokters leverden de hulp 

aan neergeschoten piloten. En via Willems schoonvader werd Willem 

actief betrokken bij het onderduikerskamp in Vierhouten. Hij behandelde 

in het geheim zieke onderduikers. (Bron: elburginoorlogstijd.nl) 

In deze buurt was ’t erf van Herman Bouw. Toen er op 10 december 1944 twee mannen in Engelse 

pilotenuniformen verschenen en in gebarentaal uitlegden dat ze graag hulp wilden om naar huis te 

gaan, werd er hulp ingeroepen van twee Elburgers Aart en Johan. Echter toen ze op het erf 

verschenen bleek het een Duitse hinderlaag te zijn. Iedereen die in de buurt was werd opgepakt. Zo 

ook de 17 jarige Hendrikje die melk kwam halen. (Bron: elburginoorlogstijd.nl) 



 Eerste fietspad linksaf 

 Einde fietspad rechtdoor de Verlengde Schietweg op 

 Ga bij de rotonde rechtdoor en neem de eerste zandweg rechts (Hokseberg) 

 Steek rechtdoor over de Bovenweg 

Vraag: Er is hier een huis met een hele grote klok op de gevel, welk huisnummer heeft deze? 

 Op de Y-splitsing links aanhouden – Bovenweg 

 Blijf deze volgen tot de Eperweg, steek deze recht over en ga rechtdoor het fietspad op 

 Ga op de kruising met de Laanzichtsweg rechtdoor –Bovenheigraaf 

 Neem de eerste weg links – Feithenhofsweg 

 Aan het einde rechtsaf, het fietspad langs de Zuiderzeestraatweg  

 Ga bij de rotonde linksaf – Westerweg en eerste weg links – Reesweg 

Vraag: Hoeveel luiken heeft huisnummer 5 aan de voorkant van het huis? 

 Aan het einde links – Oostendorperstraatweg 

 Bij de begraafplaats: fietspad aan de rechterkant 

 Steek de Oostelijke Rondweg over – Achterweg 

 Rij deze helemaal af, houd bij de Agnietenschool links aan, het “Rode Paadje” – Rijsaert 

 Ga rechtdoor de Arent Toe Boecoplaan in 

 Ga rechtdoor, voor ’t Huiken langs, en volg de Omloop tot aan het einde 

 Steek rechtdoor over en neem het fietspad langs de Oude Remise 

 Je bent weer terug op ‘t Schootsveld! 

      Heb je alle antwoorden gevonden? Tel ze dan bij elkaar op.  

      Check je antwoord via het scannen van de QR code. 

Aan het einde van de weg waren vijf huizen bij elkaar waar onderduikers 

opgevangen werden. Op nummer 7 zat een echtpaar ondergedoken die zich 

niet aan de regels wilden houden. Met hun gedrag zouden ze de hele buurt 

in gevaar brengen. In 1944 werd, na dreigementen om de buren te 

verraden, de situatie onhoudbaar. Een duivels dilemma. Uiteindelijk heeft de 

Verzetsgroep Oldebroek moeten besluiten om ze daar weg te halen. In de 

nacht zijn ze geëxecuteerd. (Bron: elburginoorlogstijd.nl) 

In dit gebied stonden enkel wat kleine boerderijtjes. Zo ook die van de familie Klein aan de Enkweg. 

Het was er relatief rustig in de oorlog. Vader Wip had een klein agrarisch bedrijfje. Een paar koeien, 

wat jongvee, kippen en een varken voor de slacht. Verder werd er rogge, haver, voederbieten, 

knollen, en aardappelen verbouwd. Op de deel werd ook nog wat boter gekarnd. Voldoende te eten 

voor het gezin. In de laatste oorlogsjaren kwamen er vaak hongertrekkers langs. Moeder Geertje gaf 

ze altijd wel wat te eten en soms bleven er ook wel wat bij ze slapen op de hilde boven de stal.  

Op deze plek hebben de Canadezen in april 1945 een kampement 

opgericht. Daar konden ze rekenen op veel belangstelling van de 

inwoners van Elburg. Ook Dik Dekker was hier vaak te vinden. Van een 

groepje kaartende militairen kocht hij voor 50 gulden een dubbelloops 

jachtgeweer om zijn vader heel blij te maken. Die had zijn eigen in 

moeten leveren aan de Duitsers. (Bron: elburginoorlogstijd.nl) 


